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Beste “Sunshine Corner” vrienden,

Uitje met de kinderen
Op dit moment dat ik dit schrijf, zitten we met alle 
Sunshine Corner bewoners op het strand, totaal 75 
personen. Het is altijd een hele gebeurtenis voor je 
weg bent met zo n grote groep. Al de auto’s en de 
bus worden ingeladen met mensen maar ook eten 
en drinken voor de hele dag en alles wat er die dag 
nodig is. En eten kunnen ze! De hele dag door! Het 
is daar ook niet zo dat je naar het strand rijdt en 
in de zon gaat liggen, nee, ze huren een hele grote 
overdekte ruimte met tafels en stoelen. En je moet 
voor ieder persoon entree betalen! Het zeewater is 
lekker en we brachten een aantal opblaas ballen en 
een luchtbed mee zodat ze met elkaar lekker kon-
den spelen. Ieder nieuw kind of degenen die nog 
niet kunnen zwemmen, hebben een” buddy”, een 
ouder kind dat de hele dag voor ze zorgt, zodat er 
geen onprettige dingen gebeuren. Aan het eind van 
de dag liggen ze allemaal in de bus tegen elkaar 

aan te slapen van vermoeidheid. Maar zodra ze in 
S.C. terug zijn gaan ze tot onze stomme verbazing 
verder lekker spelen op het basketbalveld. 

Welkomstavond 
Er is hier altijd veel lawaai (sorry voor de buren) Ze 
lachen, schreeuwen en hebben veel plezier. Ook 
als we de “welkomstavond” hebben, gebruiken ze 
een microfoon, nou u kunt wel voorstellen hoever 
dat klinkt. Alle S.C. bewoners doen iets, de huisge-

zinnen doen dansjes, voeren 
stukjes op etc. Soms als er 
een kind is wat goed kan dan-
sen of zingen doen ze iets, en 
een aantal kunnen goed gitaar 
en drum spelen. We genieten 
altijd enorm en zien hun blije 

gezichten omdat ze zien dat wij het mooi vinden. 

Basketbalveld
‘s Avonds na het eten gaan we regelmatig buiten zit-
ten bij de kinderen op het basketbalveld en vlechten 
hun haren, doen er elastiekjes in, doen nagellak op, 
geven stoepkrijt zodat ze mooie tekeningen kunnen 
maken en doen spelletjes met ze. Ze genieten als ze 
aandacht krijgen en als ze vinden dat ze niet genoeg 
aandacht krijgen, zorgen ze wel dat ze het krijgen, 
speciaal de nieuwelingen. 

Kleding
Jacqueline en Natascha uit Spakenburg hadden 
nieuwe kleding uit hun boetiek meegenomen en 
ook voetbalsetjes van de IJsselmeervogels. De 
kinderen mochten zelf iets uitzoeken en voor de 

jongens waren de voetbalsetjes geweldig! Onze 
overbuurvrouw heeft met haar moeder 200 mutsen 
gebreid. Dat is hier en hele hype. Ze waren erg ge-
wild en nu lopen de sommige kinderen de hele dag 
in een voetbalsetje en de muts op en het is al zo 
warm! De overgebleven mutsen gaan mee naar het 
bergdorpje waar de Bijbelstudie gegeven wordt. De 
vallei is vol leven en gelach.

Het weer
Hier is het weer ook aan het veranderen. Het is nu 
geen regentijd, maar we hebben harde en lange bui-
en gehad. Het leek overal wel een zwembad. Er zit ook 
een pluspuntje aan want nu zijn er veel zand, grind 
en stenen in de rivier meegekomen. Dat wordt eruit 
gehaald en gebruikt voor de afbouw van een aantal 
dingen op het project. Dat scheelt een hoop kosten. 

Sponsors
Een vroegere sponsor heeft zelf natuurzeep ge-
maakt en dat hebben we uitgedeeld bij de avond-
sluitingen. Het verhaal ging deze keer over de ge-
lijkenis van de Verloren Zoon en het schoonwassen 
van onze zonden dus konden we het mooi gebruiken 
in het verhaal. Zo hebben de kinderen ook een visu-
ele herinnering. Een andere sponsor had snoepzak-
jes gemaakt, die we daar na de avondsluiting uitge-

deeld hebben. De kinderen zijn dol op snoep! Ook 
hadden we geld meegekregen om voor de arme 
mensen in het bergdorpje Carcar rijst te kopen en 
uit te delen, dat doet de staf daar graag. We zagen 
dat de avond ervoor ’s avonds de staf bezig was om 

2 kilo rijst per persoon in een zak te doen, de men-
sen daar zijn er zo blij mee en zien het echt als een 
voorziening van God.

Thuis
Inmiddels zijn we net weer thuis in het voor ons nu 
koude Nederland (het scheelt zo n 25 graden met 
de Filippijnen) en maken ons klaar om er weer op 
uit te gaan naar gemeentes, zondagscholen en ver-
pleeghuizen om over Sunshine Corner te vertellen 
en de nieuwe dingen die we daar weer gekocht heb-
ben te verkopen, de totale opbrengst is zoals altijd 
voor Sunshine Corner.

Familie
Er zijn weer 2 jongens naar hun familie terug ge-
gaan, we zijn altijd blij voor ze omdat ze het beste 
bij familie kunnen zijn. Vooral in de pubertijd krijgen 
ze daar meer 
v e r l a n g e n 
naar. Lenie, 
de Directrice 
en de Maat-
schappelijk 
werkster zoe-
ken uit of het 
echt goede 
familie is, die het beste met het kind voor heeft en 
niet omdat ze hen kunnen gebruiken voor hun eigen 
belang. 

Dankbaar
We zijn God dankbaar dat dit werk nog steeds door 
kan gaan! En we zijn enorm dankbaar voor alle trou-
we sponsors die dit werk mogelijk maken!

Als u iets voor de kerstviering of de 13e maand 
salaris van de medewerkers wil overmaken, doet 
u dit dan op het volgende bank nummer NL10AB-
NA0450129268. t.n.v. Stichting Sunshine. Via dit 
nummer gaat alles er 100 % naar toe! Hartelijk be-
dankt! 

Hartelijke groet, 
Dik en Paula van der Sluijs

Groeten vanuit een warm Cebu 
    op de Filippijnen.


