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Beste “Sunshine Corner” vrienden,

Het is alweer tijd voor de nieuwsbrief, er gebeurt ook 
zoveel!
Met de kinderen in S.C. gaat het erg goed, ze zijn al-
weer 2 maanden op school, ook de 4 nieuwe kinde-
ren die nu getest worden in welke klas ze geplaatst 

kunnen worden. In het begin vinden ze alles gewel-
dig, maar een paar  maanden later wordt het moei-
lijker voor hen. Ze moeten zich aan regeltjes houden 
net als in Sunshine Corner. Bidt u ook mee voor ze? 
Het gaat uiteindelijk om hun toekomst!
 
Vakantiekamp
Ze zijn in mei op hun jaarlijkse vakantie kamp bij de 
Kawasan Watervallen geweest, dat was bijna niet 
doorgegaan omdat er in de weken vooraf hun kamp, 
dat door ruim 1000 kinderen bezocht wordt en dat 
door meerdere kinderhuizen uit Cebu georganiseerd 
wordt, een bericht was gekomen dat er dicht bij die 
plek 10 gewapende terroristen in kleine bootjes aan 
land waren gekomen. Oplettende inwoners hadden 
dat gezien en de regering heeft onmiddellijk actie 
ondernomen en een politie escorte erheen heeft ge-
stuurd. Bij dat gevecht zijn toen 3 terroristen en 2 
politiemannen omgekomen. In de weken er na zijn 
alle 7 anderen, die gevlucht waren ook doodgescho-
ten en was het weer veilig. De kinderen waren erg 
blij dat het kamp, hoewel later, toch kon doorgaan 
en hebben er een fijne tijd gehad met zoveel vriend-
jes en vriendinnetjes. Ja, tegenwoordig kunnen er 

overal aanslagen zijn zoals in Frankrijk, België en 
Duitsland. Maar het is fijn om te weten dat waar we 
ook zijn, we veilig zijn in Gods Hand!

Acties
In juni was er een concert van “Say Yes”, die hun 15 
jarig bestaan vierden. Het was prachtig!
De volledige collecte opbrengst was voor S.C. We 
zijn er erg dankbaar voor want het was een mooi 
bedrag! Ook had een sponsorechtpaar een “spon-
sordiner” georganiseerd. De mensen mochten 
hiervoor zelf een bedrag bedenken en de totale op-
brengst was weer voor, …u raadt het al….S.C. Het 
diner was heerlijk en de tafels waren zo mooi ge-
dekt! Dik en ik waren ook uitgenodigd en er werd 
volmondig beaamd dat het diner overheerlijk was! 
Er waren fijne gesprekken onderling terwijl er een 
heleboel onbekenden voor elkaar waren. Wij ge-
nieten er erg van dat andere mensen ook dingen 
organiseren voor S.C.
 
We hebben er al eerder over geschreven dat men-
sen dingen voor ons doen. Ook zijn er regelmatig 
mensen die erge mooie dingen maken, die wij mo-
gen verkopen, zoals van de week toen we in Drach-
ten uitgenodigd waren bij een mevrouw die een 
webwinkel heeft en dingen maakt. Ze kan nu niet 
meer op verkoopdagen staan en wilde ons de over-
gebleven dingen geven. Het is allemaal erg mooi! 
Ook verschillende dames uit Bunschoten maken re-
gelmatig mooie dingen voor mijn winkeltje en alles 
wordt verkocht!

Bunschoten-Spakenburg
In juni hebben we ook een vrouwendag in Bunscho-
ten, in de Westerkerk gehad. Wij mochten er staan 
met onze stand voor de verkoop. Er waren ongeveer 
150 vrouwen en het was een fijne dag. Wij hebben 
zelf 25 jaar in Bunschoten gewoond en kennen veel 
mensen. Ook mogen we van de gemeente elk jaar 
een huis-aan-huis collecte houden in Bunschoten-

Spakenburg-Eemdijk. Sunshine Corner is daardoor 
erg bekend. We zijn ook weer druk met mensen 
benaderen om voor ons te collecteren en tot nu 
toe zijn alle 75 wijken elk jaar gelopen. We zijn de 
collectanten erg dankbaar! Een grappig geval is dat 
mijn broer en zijn vrouw een keer op vakantie gin-
gen en in het vliegtuig voor een echtpaar zaten die 
voor hen een onbekend dialect hadden. Mijn broer 
kwam in gesprek met hen en vroeg waar ze van-
daan kwamen, ze antwoorden dat ze in Spakenburg 
wonen waarop mijn broer zei dat zijn zus en zwager 
(wij dus) daar ook gewoond hadden. Toen ze onze 
naam hoorden zeiden ze “o ja, die kennen we, van 
dat kinderhuis in de Filippijnen”. Wat is de wereld 
dan klein he?
 
Campings
In de vakantie tijd hebben we weer verkopen op 
braderieën, o.a. in Zelhem op de Betteld, De Kleine 
Belties in Hardenberg en de Sikkenberg in Onst-
wedde. Het is altijd weer leuk om bekenden te zien 
omdat we er ieder jaar weer komen. En ‘s avonds 
zijn we weer blij als we het geld tellen van wat we 
die dag verkocht hebben. Dan zeggen we tegen el-
kaar, ”dat was weer een fijne dag”. We krijgen zo-
veel zegeningen dat we er alleen maar diep dank-
baar voor mogen zijn!
 
Voor al degene die nog op vakantie gaan wensen 
we u een hele goede tijd.
Ik wil sluiten met een gedicht.
 

Een droom die geen bedrog is

Ik droomde eens en zie ik liep aan ’t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook de Heere 

liep aan mijn zij.
Wij liepen saam het leven door en lieten in het zand,

Een spoor van stappen, twee aan twee; 
de Heere liep aan mijn hand.

 
Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop,

In tijden van geluk en vreugd van diep smart en hoop.
Maar als ik goed het spoor bekeek, 

zag ik langs heel de baan,
Daar waar het juist het moeilijkst was, 

maar één paar stappen staan….
 

Ik zei toen: ,, Heere , waarom dan toch?”
Juist toen ik U nodig had,

Juist toen ik zelf geen uitkomst zag
op ’t zwaarste deel van het pad…..

De Heere keek toen vol liefde mij aan 
en antwoordde op mijn vragen:

,, Mijn lieve kind, toen ’t moeilijk was, 
toen heb Ik jouw gedragen...”

 

Vriendelijke groet,
Dik en Paula van der Sluijs


